Week van gebed voor eenheid 2026
OECUMENISCHE VIERING

ZATERDAG elo in DE RANK

24 JANUARI MOLENBERGSTRAAT 6B

15.00 UUR hetlbcht MECHELEN

Johannes 12: 36

Overdenking door Willem Kolpa
Intro: puzzel Jan Van Haasteren (3000 stukjes)...

Het beeld: wildwatervaren, elk groepje probeert
zijn eigen bootje op koers te houden en het is
een geduw en getrek naar elkaar. Is het een
beeld voor de geloofsgemeenschappen in
Mechelen: leder voor zich, krampachtig
proberen overeind te blijven in een woelige
wereld? Wat mij betreft is dat cliché
achterhaald. Kijk, hier zijn we vandaag, tijdens
de bidweek voor de eenheid. Gezamenlijk. Niet
in competitie om met ons eigen bootje proberen
als eerste aan de eindstreep te komen. Ook niet
om te onderhandelen of te discussiéren of compromissen te sluiten. Nee, we zijn
hier samen om te vieren en te getuigen van ons gezamenlijk geloof in Jezus
Christus.

Die gezamenlijkheid ontstaat niet vanzelf. Het is als werken aan een puzzel. Een
puzzel die misschien nooit af is, er zijn misschien ontbrekende puzzelstukjes
waardoor we nooit een volmaakte puzzel tonen. Is dat erg? Ja, voor de
Wildwater-puzzel die we in ons gezin maken is dat wel teleurstellend. Je wilt graag
een volmaakt eindresultaat van al het gepuzzel. Maar in ons puzzelen aan de
eenheid van de christenen willen we niet kijken naar wat er (nog) niet is: het proces
naar meer begrip en erkenning van elkaar is belangrijker dan een mooi afgewerkt
plaatje. We zijn samen onderweg.

Nog een laatste woordje over de puzzel.. Puzzelen in het donker, dat gaat echt niet.
Om te puzzelen heb je licht nodig. Daarmee maak ik het bruggetje naar het thema
van deze viering: Geloof in het licht. U hoorde het woord 'licht' al klinken in gebeden
en in de Bijbellezingen, we zingen erover en gaan hier ook nog wat (kaars)licht
aansteken.



Geloof in het licht. Is dat niet wat vaag, onbestemd, geen kleur bekennen? Waarom
niet gewoon ‘geloof in God’ of ‘geloof in Jezus’, want dat is toch wat we geloven?
Waarom ‘licht’? We gaan het ontdekken!

Laten we maar eens goed beginnen en de Bijbel erbij halen. We hebben al twee
teksten gehoord, maar verwijzingen naar ‘licht’ komen in de Bijbel veelvuldig voor,
vanaf de eerste bladzijde in Genesis 1: (vult u maar aan...)

God zei: ‘Laat er zijn,” en er was .God zag dathet __ goed
was, en Hij scheidde het van de duisternis; het noemde Hij dag, de
duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste
dag.

Hier in Genesis is licht nog iets dat geschapen wordt: licht als de eerste
scheppingsdaad van God. Maar tegen dat we aan het laatste hoofdstuk in de Bijbel
komen, vormen de begrippen ‘licht’ en ‘God’ steeds meer een eenheid.

In het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek Openbaring (22,5) lezen we
Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de
zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.

Het woord licht komt 123 keer voor in OT (hebr. Ore) en 70 keer in NT (grieks Fos).
55 keer in deze overdenking

God, de Heer zal hun licht zijn... een echo van uitspraken die we ook elders
tegenkomen. Voor wie vertrouwd is met de Bijbel komen er wellicht nog veel andere
bijbelteksten in gedachten?

Psalm 27 De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
1Joh 1,5 God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis

In de geloofsbelijdenis die we straks uitspreken, dat zijn geen woorden uit de Bijbel,
maar een credo van 1700 jaar geleden, staan deze woorden geschreven over Jezus:
“Wij geloven in één Here Jezus Christus,

de eniggeboren Zoon van God,

geboren uit de Vader voor alle eeuwen,

God uit God,

Licht uit Licht,

"waarachtig God uit waarachtig God.”

Jezus is Licht uit licht...

Wat wil dat zeggen over Jezus? Dat betekent dat Hij uit het licht (uit God) voortkomt
en zowel bron van licht is als het licht zelf.

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te
vellen, maar om de wereld door Hem te redden (zo lezen we in Joh 3). Om licht te



brengen, om leven te brengen, om ons zijn liefde aan te bieden - om God zelf naar
ons toe te brengen.

Jezus kwam naar een wereld in duisternis, een wereld die niet zoveel anders is als
nu: onzeker, onvoorspelbaar, in angst - om licht te brengen. In 1 Petrus 2:9 staat dat
Jezus ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Hij heeft
ons, u en mij, geroepen!

“Kom bij mij”, (kom naar het licht) roept Jezus, als het leven op je drukt, overbelast,
lamgeslagen, onbemind, ongezien... en ik zal je rust geven.

In de evangelielezing die we vandaag gelezen hebben spreekt Jezus ook over die
duisternis. Hij zegt:
Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de
duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij
heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het
licht mag zijn. (Joh. 12,35-36)

Kinderen van het licht.... en wat er van ons verwacht wordt als kinderen van het licht
hoorden we van de profeet Jesaja (Jes. 58,6-11):

.... je brood delen met de hongerige,

onderdak bieden aan armen zonder huis,

iemand kleden die naakt is,

je bekommeren om je medemensen.
En ook hier de belofte van licht:

Dan breekt je licht door als de dageraad,

We hebben in deze wereld licht nodig om te kunnen zien: onze omgeving en onze
medemensen. Zelfs blinden en slechtzienden hebben een vorm van ‘verlichting’
nodig om te kunnen zien! Zo hebben we de verlichting van onze geest nodig om het
aangezicht Jezus te zien, om Hem te kennen. Dat is het werk van de heilige Geest in
ons.

Want het licht dat Jezus ons wil geven komt niet van buitenaf. Het schijnt binnenin
iemand, het is het licht waarvoor angst en duisternis moeten wijken. Licht dat hoop
geeft, zekerheid en vrede. Hoe mogen we dat licht ontvangen? Eigenlijk zoals met
de kaars die u hebt gekregen. Uw kaars gaat niet uit zichzelf branden, maar wordt
aangestoken, door ... een andere kaars. Ja, licht is aanstekelijk!

Er brandt nu één kaars, daarmee gaan we straks alle kaarsen aansteken. U mag uw
kaars aanbieden om het licht te ontvangen, en.... het doorgeven. Want we
ontvangen het licht niet om voor onszelf te houden. We mogen zelf ook licht zijn,
licht verspreiden, licht brengen in uw wereld: u mag een lichtend voorbeeld zijn in uw
omgeving.

Gelooft u dat? Dan gelooft u in het Licht, het licht van Christus, het licht dat schijnt in
de duisternis, een bron van hoop voor deze wereld.



	 

