
Persbericht 
 

Oecumenische viering in Mechelen 
Geloof in het licht 
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij 
gelooft niet langer in de duisternis blijft.‘ Jezus als het licht voor de wereld… Wat een 
mooie beeldspraak, opgetekend in het Johannes-evangelie. De jaarlijkse 
oecumenische viering van de Mechelse kerken op 24 januari heeft daarom als 
thema ‘Geloof in het licht’.  
 
De viering is onderdeel van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, 
jaarlijks van 18 tot 25 januari. Omdat de internationale gebedsweek van 2026 is 
voorbereid door kerken in Armenië, heeft de oecumenische werkgroep in Mechelen 
enkele liturgische aspecten uit de Armeense eredienst ingebracht, naast herkenbare 
liederen uit de katholieke, protestantse en evangelische tradities. 
 
Dit jaar gaat de oecumenische viering door bij Christengemeenschap De Rank. Zij 
houden hun wekelijkse erediensten in de voormalige parochiezaal van parochie 
Heilig Kruis.  
 
Iedereen is uitgenodigd voor deze gebedsviering en nadien is er gelegenheid tot 
kennismaking. 
 
zaterdag 24 januari 2026 
15.00 uur 
Molenbergstraat 6-B 
2800 Mechelen​
 
info: www.memomechelen.be of Willem Kolpa 0472120493 
 
op sociale media 
https://www.facebook.com/MemoMechelen  
https://www.instagram.com/memomechelen/  
 
Beeldmateriaal op https://memomechelen.be/2025/11/oecumenische-viering-2026/  
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